
FREE PALESTINE????? HOEZO???? 

 

Je hoort de onwetende meute zo vaak schreeuwen “Free Palestine”, en “From the river tot he 
sea”. Buiten het feit dat mensen die dit schreeuwen absoluut niet weten waar ze het over 
hebben (ze weten vaak niet eens welke rivier en welke zee), Er blijft één vraag overeind staan. En 
die vraag is…. 

HOE KAN JE EEN LAND BEVRIJDEN WAT NOOIT EEN LAND IS GEWEEST? 

Sinds de Romeinen in 73 nC de naam Israël en Judea veranderden in Palaestina, een verwijzing 
naar de grootste vijanden van de Joodse staat, de Filistijnen, is er nooit, en ik herhaal NOOIT, een 
onafhankelijke Palestijnse staat geweest. Iedereen is hiermee bekend, ja zelfs de Palestijnse 
Arabieren die er nu wonen. Dat het door de schreeuwers gemakshalve even vergeten wordt laat 
ik maar buiten beschouwing. Laat ik voor het gemak even de heersers van de landstreek 
Palaestina voor u opnoemen, met daarbij de benaming van het gebied. 

Romeinen ( Provincie Syria-Palaestina) en Byzantium, (70-634) 

Arabische overheersing – Jund of Filastin (634 – 1099) 

Kruisvaarders – Konikrijk Jerusalem (1099-1291) 

Mamelukken – Mamluk of Damascus (1291-1516) 

Ottomaanse rijk – Sanjak of Jerusalem, Sanjak of Gaza en Sanjak of Nablus ( 1516-1917) 

Brits bestuur – Maandaatgebied Palestina (1917-1948) 

Onafhankelijke staten – Israël en Jordanië plus door Egypte bezette Gazastrook (1949-1967) 

Dus de vraag staat, Wanneer is er een onafhankelijk Palestina geweest wat zo nodig bevrijd moet 
worden? 

Tussen 1948 en 2018 zijn er in totaal 9 vredesvoorstellen gedaan tussen Israël en de Palestijnse 
gebieden, waarbij er een onafhankelijk Palestina zou komen. Deze zijn allemaal afgewezen. Zelfs 
toen Israël zich in 2005 uit Gaza terugtrok hadden de Palestijnen de kans om daar alvast een 
Palestijnse staat te stichten. Gebeurde dat? Welnee, want dan moeten zij zich houden aan de 
internationale regels.  

Tussen 1949 en 1967 was Judea/Samaria, wat pas na 1949 de Westbank werd genoemd, een 
onderdeel van Jordanië. De Palestijnse Arabieren werden volledige staatsburger van 
Jordanië. Tevens kregen deze Palestijnse Arabieren de helft van de zetels in het Jordaanse 
parlement. Dit betekende dat ze vanaf dat moment geen vluchtelingen meer waren. Op 
31 juli 1988 sneed Jordanië alle banden en aanspraken op Judea/Samaria (Westbank) 
door. Wat betekende dit? Waren de bewoners van Judea/Samaria (Westbank) nu weer 
vluchtelingen, en zo ja, van wie. Ze bleven gewoon in hun huizen wonen, gingen gewoon 
naar hun werk en leefden hun leven hetzelfde als de voorgaande 21 jaar. Dus 
vluchteling? Nee dat niet. En als de VN ze toch vluchteling wil noemen, dan zijn het 
Jordaanse vluchtelingen. Maar nee, het zwarte schaap is weer Israël.  

Dan komt Gaza. Zijn er daar vluchtelingenkampen. Nee, natuurlijk niet. Het zijn Palestijnse 
Arabieren, die tussen Palestijnse Arabieren wonen, en door Palestijnse Arabieren worden 
geregeerd. Hoe kan je dit in vredesnaam een vluchteling noemen. Palestijnse Arabieren 



zijn ook de enige mensen die van de VN een levenslange status van vluchteling hebben 
gekregen. Ook hun kinderen en kinds kinderen, die niet eens weten hoe Israël is, omdat 
ze daar nooit zijn geweest. 

Het laatste Israëlische voorstel voor vrede uit XXXX stelde een Palestijnse staat voor die bestond 
uit de Judea/Samaria (Westbank) en Gaza. Kleine grenscorrecties zouden uitgevoerd 
worden, die het Palestijnse gebied zelfs groter zou maken. En er zou een, door Palestijnse 
Arabieren beheerde weg worden gemaakt die de beide gebiedsdelen met elkaar zouden 
verbinden. U begrijpt de vraag al. Accepteerden Hamas en Fatah dit vredesvoorstel. 
Natuurlijk niet!!!!!!!!! Ze willen geen aparte Palestijnse staat. En door al hun Nee 
antwoorden is het overduidelijk dat een twee staten oplossing niet de juiste is. Een 
autonome staat als onderdeel van Israël zou het beste wezen. Eventueel een Unie met 
Jordanië. Maar dat zullen de schreeuwers hier in dit land ook wel niet goedvinden. Zowel 
Hamas, de Palestijnse autoriteit als alle politici en schreeuwers (soms dezelfde 
personen) in het westen roepen wel VREDE, maar willen geen vrede. Ze willen alleen 
Israël vermorzelen ( from the river tot he sea weet u nog).  

Voor alle duidelijkheid, 80 procent van Palestina is vrij. Op het grondgebied zijn de staten 
Jordanië en Israël gesticht. Alleen de Palestijnse leiding van Judea/Samaria (Westbank) 
en Hamas in Gaza weigeren om vrede te sluiten en een derde staat te stichten. En deze 
massa moordenaars hebben geen recht om het lot van twee legitieme landen te 
bepalen. 


